
Woord aan de eetpunten in de gemeente Hilvarenbeek 

 
Kerstmis 2017 
 
Samen aan tafel, 
het doet iets met een mens. 
Je neemt er meer de tijd voor… 
Alles smaakt ook veel beter! 
Je bent dankbaar voor de moeite die een ander doet. 
Een mooie, goedgevulde tafel zegt: 
“Welkom!” En: “Ik vind jou de moeite waard!” 
 
Als we met Kerstmis aan Jezus denken, 
die mens werd zoals wij, 
dan mogen we voelen en ervaren, 
dat ook Hij ons de moeite waard vindt. 
 
Een welgemeend dankjewel dus 
aan alle vrijwilligers in onze gemeente 
die het werk van barmhartigheid om de hongerigen te spijzen, 
echt ter harte nemen. 
Want mensen die zorg dragen voor anderen, 
zij zijn de kers op de taart van de samenleving. 
Zij geven geloof handen en voeten.  
 
Als een steuntje in de rug, 
als een gebaar van bemoediging en van dank 
biedt de Norbertusparochie graag het dessert aan. 
Eet smakelijk!  
 
Van harte wensen wij u en de uwen 
een Zalig Kerstmis en een gezegend 2018. 
 
Pastoraal team en bestuur 
van de Norbertusparochie 
 


