
Vrijwilliger van het jaar 2019 
 
Beste allemaal, 
 
Ik ben blij dat we hier vanavond weer de kans krijgen u te bedanken voor alle 
inzet en betrokkenheid bij onze Norbertusparochie. We gaan er samen van 
genieten. Maar eerst wil ik één vrijwilliger uit zovelen in het zonnetje zetten. De 
vrijwilliger van het jaar 2019. Dat is niet alleen een dankjewel en een 
aanmoediging voor die éne persoon, maar door die éne een dankjewel voor u 
allemaal!  
Alice Otte, kom met Ad hier maar eens bij mij staan. Weinigen weten wat jij 
allemaal doet, want het gebeurt veelal achter de schermen, op het voorlezen in 
de kerk na.  
 
Elke preek die ik de afgelopen vijf jaar heb geschreven, is door jou netjes 
gecorrigeerd op taal en uitdrukking en daarna geplaatst op de website. 
Al die teksten op de website, in onze NorbertusBode en andere publicaties gaan 
door jouw handen en worden voorzien van de ‘huisstijl’. Je bent ook degene die 
elk kwartaal de Norbertusbode samenstelt, met de andere redactieleden.  
En dat alles vraagt veel inzet, tijd en focus. Want het is niet evident om je in te 
leven in wat de schrijver zeggen wil, om het midden te houden tussen 
individuele schrijfstijl en huisstijl…  
 
Met heel veel aandacht doe je dat en geef je altijd aan wat anders zou kunnen en 
waarom dat zo is. Ik heb dat zeer weten te appreciëren de afgelopen jaren. Je 
hebt daarbij altijd oog voor het belang van het geheel van onze parochie. 
En daarom zouden ik en het bestuur het heel fijn vinden dat je deze prachtige 
schotel in ontvangst wilt nemen. Mede namens alle andere vrijwilligers van 
harte proficiat! 
 


