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Familie 
Iedereen heeft familie, zomaar, daarvoor hoef je niets 
te doen. Het zijn de mensen die vanzelf bij je horen. Er 
zijn veel verschillende families. Van heel grote tot heel 
kleine, van knusse tot bonusfamilies. En dan hebben 
we de mensen nog die voelen als familie. Met Kerstmis 
is dat extra zichtbaar: rond de kribbe vormen we één 
grote familie. 
Liselotte, Guusje en Maike vertellen over hun familie- 
(band) en wij nodigen je uit op bezoek te komen bij de 
Heilige Familie.  ■ 
 
Eén van ons junior 
 
Liselotte, Guusje en Maike 

In Biest-Houtakker wonen drie vrolijke meisjes uit een 
gezellige familie: Liselotte Gerritsen en haar nichtjes 
Guusje en Maike Hesselmans. Zij zijn acht jaar en dan 
kun je wel raden dat de nichtjes een tweeling zijn! 
Liselotte woont met haar ouders, een broer van 11 en 
een zus van 16 naast de boerderij van haar nichtjes. 
Opa woont in een huis achter dat van de familie 
Gerritsen. De drie meisjes spelen natuurlijk vaak met 
elkaar en genieten het meest wanneer ze achter in de 
jeep van opa mogen meerijden. 

Hoe vieren de twee gezinnen Kerstmis? 
Daarop volgt een heel spontaan antwoord: “We gaan 
altijd gourmetten!” Kerstmis vieren ze, samen met nog
meer familieleden, thuis bij Liselotte. Natuurlijk is 
opa van de partij, naast ooms en tantes en enkele 
vrienden die als familie worden beschouwd. Behalve een 
kerstboom zijn er ook cadeautjes.

De tweeling viert tweede kerstdag met de familie van
hun mama: opa en oma, een oom en een  nichtje. Zij 
spelen een bijzonder cadeautjesspel. Dat gaat zo: 
iedereen pakt een aantal spulletjes in die minder 
gebruikt worden, en dan wordt erom gedobbeld. Wie 
6 gooit, mag een pakje kiezen. En het wordt nog 
mooier, want oma speelt altijd voor kerstman, zeggen 

de zusjes bijna tegelijk. ‘Hij’ brengt ook cadeautjes, 
waaraan je niet meteen kan zien voor wie ze zijn. Wie 6 
gooit, neemt een pakje en zoekt de naam van degene 
voor wie het bestemd is, onderop het pakje. Het kan 
dus ook voor jou zijn!
 
Wat betekent Kerstmis nog meer?
Maike verwoordt waar de andere meisjes ook hun 
gedachten over laten gaan: “Er is een wonder gebeurd: 
Jezus is geboren!” En ze zegt er meteen achteraan: 
“En Jezus blijft altijd leven.” Zij vraagt zich af waar 
Jezus en God ‘zitten’. Daarover heeft ze haar eigen 
verhaal: “Ze zijn de maan.” Dat denkt ze al veel langer 
en ze vertelt: “De maan is de vader en de moeder 
van alle sterren, van iedereen die dood is.” Dan zegt 
Guusje, hardop denkend: “Was Jezus niet in een grot 
begraven?”
Daarna sluit Liselotte het gesprek af: “Ik mis oma, 
vooral met Kerstmis.” ■ 
 
Kerst voor kinderen 
 
Jozef, Maria en Jezus worden ‘de H. familie’ genoemd. 
Ze nodigen je van harte uit bij hen op bezoek te komen.

• Zondag 24 december, 16.00 uur, Petruskerk
Speciale kinderviering. Hang de kerstbal (met jouw 
wens!), waarvoor je op school het knutselvel hebt 
gekregen, maar in de wensboom binnen. Ouders, u mag 
voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, houd-
bare producten meebrengen. 

• Vrijdag 29 december, 18.30 - 20.00 uur 
Kerstinloop in de Willibrorduskerk. Samen zingen, 
muziek maken, naar het kerstverhaal luisteren, een 
speurtocht maken of de kerststal bewonderen. Hang 
je kerstbal maar in de wensboom buiten. Kijk voor meer 
informatie op de website. 

• Achterop deze Norbertus-
Bode staat wanneer je de 
kerststallen nog meer kunt 
bezoeken. 

• Heb je in de Biest, Diessen, 
Baarschot en Haghorst de 
kerststallen in de verschil-
lende tuinen al gezien? ■
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Op zoek naar het kerstkind  

 “Kom snel, Tuvia! Er zijn herders in de stad met een 
heel vreemd verhaal.” “ Wat voor een verhaal?” vraagt 
Tuvia aan zijn buurjongen Amos. “Ik weet het niet 
precies, maar er is iemand geboren. De herders zeggen 
dat alles gaat veranderen.”
Eenmaal in het centrum van Betlehem horen de kin-
deren dat herders aan de hemel een engelenkoor 
hebben horen zingen over een verlosser die geboren is! 
Op het marktplein ontmoeten Tuvia en Amos herder 
Naftali, die vlak bij hen woont. Hij vertelt de kinderen: 
“Vannacht waakte ik met de andere herders over de 
schapen, toen er een fel licht boven het veld verscheen. 
Wij zagen engelen die een lied zongen over vrede in de 
wereld en over een God die van mensen houdt. En dat
 er vannacht een kindje is geboren in een stal hier 
vlakbij. En weet je waar? Daar, achter die heuvel.” Veel 
mensen lopen hoofdschuddend en vol ongeloof weg. 

De twee jongens gaan zwijgend op de rand van de put 
op het marktplein zitten… Dan staat Tuvia op en zegt: 
“Ga je mee?” Amos twijfelt, maar loopt toch achter zijn 
vriend aan, de heuvel op. 
Achter een herberg zien ze een zwak licht. Ze lopen er 
door het veld naartoe en blijven op een afstandje van 
een stal staan. De deur gaat langzaam open en een 
vriendelijke man zegt: “Ik ben Jozef. Mijn vrouw Maria 
heeft vannacht een zoon gekregen. Hij is ook Gods 
zoon en ik mag voor hem zorgen.” Ze mogen naar binnen 
en vinden het baby’tje en zijn moeder. Ze zegt: “Kijk, 
dit is niet alleen óns kind, baby Jezus is er voor alle 
mensen…”
Tuvia en Amos weten nu dat het verhaal echt waar is. 
Ze voelen zich blij en gelukkig. ■

Maak je eigen familieboom

Welke mensen horen 
bij jouw familie? En wie 
voelen er als familie? 
Als je dat weet, kun je 
je eigen familieboom 
maken. Je hebt nodig: 
*papier * potloden / 
stiften * pen.

1.Maak een lijstje van   
 mensen die bij jouw   
 familie horen.
2.Teken een boom met   
 twee grote takken   
 (voor je ouders) en daaraan een blad voor iedereen in  
 jouw familie. Onder de stam moet ruimte zijn voor de  
 wortels. 
3.Voor overleden familieleden maak je dwarrelende   
 blaadjes. Ze zitten niet meer aan de boom,    
 maar horen er nog wel bij. 
4.Schrijf de namen van je familieleden op de blaadjes. 
5.De mensen die als familie voelen, krijgen een plekje   
 onder de boom. Zij zijn de wortels van bomen    
 die onder de grond vergroeien met de wortels   
 van jouw boom. Schrijf hun namen bij de wortels. ■

De boom van Jesse
In een stoffige kerk werkt meneer Klaterbeek aan een 
groot houtsnijwerk. Hij maakt een boom waaraan de 
oude verhalen uit de Bijbel hangen, die hij al zijn hele 
leven kent. Opeens valt een nieuwsgierig jongetje 
binnen dat precies wil weten wat er allemaal te zien is 
aan ‘De boom van Jesse’. Maar de brommerige timmer-
man wil helemaal niet vertellen, hij wil doorwerken... 
Ben jij benieuwd naar enkele van zijn verhalen? Ga dan 
snel op de website naar Nieuws, NorbertusBode. ■

Heilig vormsel
Vicaris-Generaal Lamers heeft op 24 november het H. 
Vormsel toegediend aan de volgende kinderen: 

Evi Beenhakkers, Bart van Berkel,  Axel Brouwers, 
Fabian Dziewa, Eline van Gils, Cas van Riel, 
Bas Schellens, Carlina Welte, Wieneke Welte. ■




