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Vaderdagversje 
Lieve papa, 
bij elke nieuwe stap van ons
stap jij steeds voor ons uit,
en volgen wij dan jouw grote stappen
juich jij ons toe, supertrots en luid.

Aangemoedigd groeien wij verder
en stappen stevig door
want we weten allebei al goed:
in deze grote wereld gaat papa ons steeds voor. 

Twee vaders 
Sommige kinderen hebben twee vaders: hun echte 
vader en een stiefvader. Vaak wonen ze bij hun stief­
vader en zien ze hun echte vader in het weekend. 

Jezus had ook een ‘voedstervader’: Jozef, die Hem 
opvoedde. Hij zorgde liefdevol voor Jezus en zijn 
moeder Maria. Van Jozef leerde Jezus timmeren en het 
land bewerken. 
Zijn echte vader is God de Vader in de hemel. Jezus kon 
Hem niet zien maar door te bidden kon Hij wel met God 
in contact komen. God leerde Jezus zelfs een speciaal 
gebed, het Onze Vader. 

Jezus was op een bijzon­
dere manier verbonden 
met zijn hemelse Vader. 
Hij sprak vaak over Hem. 
Soms zei Hij: ‘Mijn en uw 
Vader.’ Want die hemelse 
Vader van Jezus is de 
Vader van ons allemaal. 

Zie voor de tekening als 
kleurplaat de website bij 
Nieuws, NorbertusBode 
zomer 2021.

Uitleg bij het Onze Vader
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Doe je mee?
Viering van de Eerste H. Communie,
is uitgesteld tot 19 september
Viering van het H. Vormsel
vrijdag 16 juli om 19.00 uur 
Vormheer: Mgr. Mutsaerts
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Feest
Huis 
Jeruzalem
Jezus
Jozef
Liefde 
Maria

Nazareth
Onze Vader
Opvoeden 
Paasfeest
Stiefvader
 Tempel
Timmerman 

Vader
Vaderdag
Voedstervader
Vragen 
Zoeken 
Zoon
Zorgen 

Over Sint-Jozef 
Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot Jozef­
jaar want als voedstervader van Jezus is Sint-Jozef 
een belangrijke heilige. 
Jozef stamt af van koning David. Hij was timmerman 
en woonde met zijn gezin in Nazareth. Als mens was hij 
eerlijk en betrouwbaar. Jozef speelt in de Bijbel alleen 
een rol in de kindertijd van Jezus. Denk maar aan het 
kerstverhaal. 

Sinds 1870 heeft Sint-Jozef de titel ‘beschermer 
van de kerk’. Een parochie of een kerk wordt nogal eens 
naar hem genoemd, bijvoorbeeld de voormalige parochie 
in Haghorst. Ook een straat en de school daar dragen 
zijn naam. En de vroegere Sint-Jozefmavo in Hilvaren­
beek. 
In de kerk is 19 maart de feestdag van Sint-Jozef.  
Hij wordt vaak als de ideale vaderfiguur gezien. Daarom 
is het in sommige landen op 19 maart Vaderdag.  
Bij ons is dat de derde zondag in juni.
Sinds 1955 wordt op 1 mei het feest van Jozef-
arbeider, of Jozef de werkman gevierd. Hij is de 
patroonheilige van onder andere arbeiders, timmer­
lieden en meubelmakers. 
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Woordzoeker

Jezus blijft achter in Jeruzalem 
Naar Lucas 2: 40 - 52
Als Jezus twaalf jaar is, nemen zijn ouders hem mee 
naar Jeruzalem voor het paasfeest, dat een week 
duurt. De mensen zijn blij en denken terug aan hoe God 
zijn volk bevrijdde uit Egypte. Daarna ging het in Israël 
wonen. In de tempel danken de mensen God en brengen 
ze offers. 
Als het voorbij is, gaan Jozef en Maria terug naar huis. 
Jezus is niet bij hen. Ze denken dat hij met andere 
mensen meeloopt, en maken zich niet ongerust. De 
volgende dag pas gaan ze Jezus zoeken. Ze kunnen 
hem nergens vinden... Ongerust keren ze terug naar 
Jeruzalem. 

Pas na drie dagen vinden ze Hem in de tempel. Hij zit 
bij de leraren, luistert en stelt vragen over God en over 
wat er in de heilige boeken staat. De mensen weten 
niet wat ze horen. Ze zijn stomverbaasd. Wat begrijpt 
Jezus veel! 

“Maar Jezus,” zegt Maria, “wat heb je ons toch aan­
gedaan? Je vader en ik hebben je overal gezocht, we 
waren zo ongerust.” “Waarom?” vraagt Jezus. “Jullie 
konden toch weten dat ik hier zou zijn, in het huis van 
mijn Vader.” Jozef en Maria hebben geen idee wat Jezus 
bedoelt. Ze gaan op weg naar huis. 
Maria blijft nadenken over alles wat Jezus gezegd 
heeft. Hij wordt ouder en wijzer en God en de mensen 
houden steeds meer van hem. 

Een filmpje bij dit evangelieverhaal kun je vinden bij 
Nieuws, NorbertusBode zomer 2021. 


