Mr. Dr. L.N. Deckers, Kruis en ploeg
(lied van de Boerenbond)

Wijze: Limburgs Volkslied

‘k Heb u lief, mijn akkerland,
Tuin en erf en wei;

‘k Heb u lief, mijn gouden haard,
Koning maakt gij mij!

Zwoegen wil ik, off’ren ‘t zweet
Voor der vad’ren grond!

Trouw ‘t Kruis en trouw de ploeg,

Leev’ de Boerenbond!

Heil den stand, die volk’ren voedt,
Altaar steunt en Troon,

Hoog in eere houdt gezin,

Aard, bedrijf en woon;

Die in vreemde praal en pracht
Nimmer vreugde vond.

Trouw ‘t Kruis en trouw de ploeg,

Leev’ de Boerenbond!

Volgen wij de Bondsbanier,

Wat rondom ons vall’,

Heilig blijft ‘t gegeven woord,
Duizenden staan pal!

Eer verdedigd, plicht vervuld,
Rechten fier verkond.

Trouw ‘t Kruis en trouw de ploeg,

Leev’ de Boerenbond



