
De paaswake: een doortocht! 
Ga je mee? 

In de liturgie van de paaswake vieren we de kern van ons 
geloof: Jezus, die gestorven is aan het kruis, is niet in de dood 
gebleven maar door God tot nieuw leven opgewekt.  

De liturgie van de paaswake wil 
die overgang van dood naar 
leven op verschillende 
manieren tot uitdrukking 
brengen, onder meer met de 
symboliek van donker en licht…,  
één van de eenvoudigste én 
sterkste manieren om te 
zeggen wat niet uit te leggen is.  

De liturgie wil echter ook ons 
die doortocht laten maken; ons 
aan den lijve laten ervaren dat God ook vandaag met en voor 
ons die doortocht maakt. We mogen ons herkennen in de 
beweging van donker naar licht, van dood naar leven, van graf 
naar verrijzenis. 

De paaswake wordt gevierd op zaterdagavond 30 maart 2024. 
Ter voorbereiding zijn er drie avonden: om te vertellen over het 
geloof dat we deze avond vieren, uitleg te geven over de liturgie 
van de paaswake, maar ook om te groeien in ons geloof en 
daardoor christen te kunnen zijn in de wereld. Vanzelfsprekend 
is er gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek 
te gaan.

 Drie voorbereidingsavonden 

1. De viering van Pasen, met als hoogtepunt de Paaswake 
2. De eerste twee momenten van de Paaswake: de lichtritus en 

de wake bij het Woord 
3. Derde en vierde moment van de Paaswake: de doopritus en 

de viering van de Eucharis e 
 
Organisa e 
De bijeenkomsten worden geleid door Ellen Kleinpenning, 
medewerkster voor opleiding en vorming van bisdom Den 
Bosch. 
 
Voor wie? 
In het bijzonder voor hen die een taak hebben in de liturgie: 
kosters, lectoren, acolieten, zangers en zij die de kerk versieren. 
Van harte welkom zijn ook de gelovigen van de Heilige- 
Norbertusparochie en ieder die geïnteresseerd is in de liturgie. 
 
Wanneer? 
Woensdag 28 februari, 6 maart en 13 maart, 
telkens van 19.00 tot 20.30 uur 
 
Waar? 
Vrijthof 33, 5081 CB Hilvarenbeek (achteringang St-Petruskerk 
in de Kapi elstraat).  
 
Belangstelling? 
Indien je meer wilt weten of belangstelling hebt om aan de 
avonden deel te nemen, kun je contact opnemen 
met Rianne van de Sande (06 3041 6338), 
met het parochiesecretariaat (info@h-norbertus.nl) 
of met het bisdom (ekleinpenning@bisdomdenbosch.nl).    


