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Hieronder een selectie van de pagina’s uit dit lijvige boek die besproken worden (vetgedrukt) 
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 Aanbevolen: Zelf inlezen ter informatie 
Inleiding en Het Avondland, blz. 9 t/m 21. 
 

 Van hfst. 1. De poort naar de goden, de poort naar God, 
Blz. 23 t/m 34 
 

 Hfst. 2, Van vele goden naar de Ene 
Blz. 73 t/m 91. Kan gelezen worden, wordt niet besproken. 
 

 Hfst. 3. Over geweld in de Bijbel en het verdwijnen daarvan. 
Blz. 92 t/m 119 
 

 Hfst. 4. Rampspoed als straf van God. Koning Manasse. 
Blz. 120 t/m 139. Kan gelezen worden, wordt niet besproken. 
Hfst. 5. De Drie-eenheid en haar tegenstanders. 
Blz. 140 t/m 167. Kan gelezen worden, wordt niet besproken. 
 

 Hfst. 6. Het uitblijven van het wereldeinde  
Blz. 180 t/m 186. De Openbaring van Johannis. 
Hfst. 7. Over de vrije of de onvrije wil, de moderne discussie. 
Blz. 214 t/m 220 
 

 Hfst. 8. De onttovering van de wereld 
Blz. 221 t/m 265.  
 

 Hfst. 9. Hoe evolutietheorieën God veranderden 
Blz. 279 t/m 291. Darwin, creationisme en intelligent design.  
 

 Hfst. 10. De dood van God 
Blz. 304 t/m 320. Zonder God, Godsmoordenaars, een sprong in het geloof 
 

 Hfst. 11. Het innerlijk licht, Hfst. 12. Mystiek buiten de kerk,  
Hfst.  13. Onze eigen tijden. Hiervan worden besproken: 
Blz. 321 t/m 341 en Blz. 380 t/m 401. 
      
 
 


