
`a Dieu aan Jac     Tekst: pastor Cees Remmers +  diaken Gust Jansen 

Leef met muziek, ’t kleurt je hele leven 
zing het maar uit en voel hoe elke dag 
licht ’t weer wint van al ’t bange donker, 
hoe ’t je tranen droogt en jij weer lacht:  

Eer zij God, de bron van alle leven 
zing nu dankbaar en met blijde stem 
wat we zijn, ’t is ons ooit gegeven, 
daarom , dank aan Hem! 

Zingend bijeen vol enthousiasme samen 
ieder haar kleur, en klank, zijn eigen lied 
mede dank Jac trouw was hij al die jaren: 
vleugel-, piano-, orgelspel was Jac: 

Eer aan Jac als lid van Luciani 
zingend dankbaar en met blijde stem: 
wie we zijn, hij was steeds toonaangevend, 
daarom dank aan hem! 

W’zeggen à Dieu en wensen Jac ’t beste 
dank voor de noten, met liefde steeds aanhoord: 
als metgezel speeld’ Jac met lijf en leden,  
bracht inspiratie binnen met ’n lach: 

Eer aan Jac als lid van Luciani 
zingend dankbaar en met blijde stem: 
wie we zijn, hij was steeds toonaangevend, 
daarom, dank aan hem! 

Luister en hoor hoe wij nu verder zingen 
ieder haar kleur, en klank, zijn eigen lied: 
levend geloof mogen wij verder dragen, 
delend Gods Geest in stemmen uitgezaaid! 

Samen leerden wij in God geloven 
zingen dankbaar en met blijde stam: 
wie we zijn, ’t is ons ooit gegeven 
daarom, dank aan Hen!*  *) God en Jac 
 


