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“Er zullen tijden zijn dat je je moedeloos voelt. 
Ik heb ook vele keren wanhoop gekend in mijn leven, 
maar ik zette er geen stoel voor klaar. 
Ik doe er geen dansje voor. 
Het krijgt geen toestemming van mijn bord te eten. 

De reden is dit. 
In al mijn cellen weet ik iets, zoals ook jij het weet. 
Er kan geen wanhoop zijn als je je herinnert 
waarom je naar deze aarde kwam, 
wie je dient en wie je hier zond. 
De goede woorden die we zeggen 
en de goede daden die we doen, 
zijn niet van ons. 

Het zijn de woorden en de daden van de Ene 
die ons hier bracht. 
In die geest hoop ik dat je dit op je muur schrijft: 
Als er een groot schip in de haven komt en aanmeert, 
dan is het veilig, ongetwijfeld. 
Maar dat is niet waar grote schepen voor zijn gebouwd.” 
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