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JEZUS’ KONINKRIJK VAN LIEFDE, GEDULD EN BARMHARTIGHEID

Broeders en zusters in Christus,

In tegenspoed leer je je echte vrienden kennen. Als het leven tegenzit of als er moeilijke tijden
aanbreken, dan pas kom je erachter wie echt om je geeft en met je meeleeft, en wie je laat vallen als
een baksteen. Dat is in het evangelie te zien bij de stervende Jezus op het kruis. Het is een
dramatisch tafereel: Jezus, de Onschuldige bij uitstek, wordt door de zonden van de mensen ter
dood gebracht en sterft voor diezelfde zonden. Het heeft Jezus veel bloed, zweet en tranen gekost
om de zielen van de mensen te redden.

Heel verschillende reacties zijn er bij de dood van Jezus.

Enerzijds heb je de reactie van de slechte moordenaar, die niet geraakt wordt door de dood van een
onschuldige en blijft mopperen en verwijten maken. Anderzijds heb je de goede moordenaar, die
daardoor wel geraakt is. Hij leeft met Jezus mee, erkent zijn eigen zonden en doet een beroep op
Gods barmhartigheid. Het vergieten van onschuldig bloed is in de geschiedenis nooit opgehouden.
Denk aan oorlogen, terroristische aanslagen, abortus, vervolging van christenen en geweld.

De woorden die Jezus tot de goede moordenaar spreekt, zijn de mooiste die een mens in zijn leven
maar kan horen: Heden nog zult gij met mij zijn in het paradijs; heden zult gij voor eeuwig gelukkig
zijn in mijn Koninkrijk. Daarmee geeft Jezus aan dat Hij de macht heeft mensen toe te laten in Zijn
koninkrijk en dat Hij een Koning van een heel andere orde is. Niet met macht, geld, het zwaard of
vriendjespolitiek vergroot Hij het aantal inwoners in Zijn Koninkrijk maar met liefde, geduld en
barmhartigheid en de vele engelenkoren die Hem dienen. Jezus voert een geestelijke strijd om Zijn
Koninkrijk ingang te doen vinden in de harten van mensen. Uw rijk kome, bidden wij in het Onze
Vader. Door gebed, offer, boete en lijden op te dragen aan God werken wij mee aan de komst van
het Koninkrijk van Gods liefde. Eenheid in de liefde, dat is de droom van God waaraan wij als
christenen mogen meewerken. Wij mogen niet onverschillig zijn ten opzichte van lijdende mensen
of mensen in nood. Wees barmhartig, zoals Mijn Vader barmhartig is, heeft Jezus gezegd. Daarmee
worden wij als christenen uitgenodigd ons hart te laten spreken en het lijden van mensen te
verzachten om zo Gods Koninkrijk dichterbij brengen.

In de tweede lezing wordt Jezus als de Koning van het heelal beschreven, van het zichtbare en het
onzichtbare, van hemel en aarde. Jezus is de Koning van engelen en mensen. We worden
uitgenodigd één in Christus te zijn en één te zijn met elkaar in geloof, hoop en liefde. Niets is zo
rampzalig voor de geloofwaardigheid van het geloof als verdeeldheid.

“We zien vandaag op een werkelijk schrikbarende wijze dat de grootste vervolging van de kerk niet
van vijanden van buitenaf komt maar ontstaat uit zonde binnen de kerk", volgens emeritus paus
Benedictus. De kerk heeft volgens hem “een bittere noodzaak dit te erkennen, boete te doen voor de
zonden en loutering te aanvaarden".

Heiligheid, eenheid in geloof en liefde in de kerk stralen het licht van Christus zodanig uit dat
nieuwe mensen zich interesseren voor de vreugde van het geloof en zich willen aansluiten bij Jezus
en zijn Kerk.

Moge ieder van ons daartoe zijn steentje bijdragen, zodat Jezus meer erkend, gekend en bemind
mag worden als Koning, en God vreugde vindt in ons. Amen.



