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DE KRACHT VAN DE ROZENKRANS 
 
Broeders en zusters in Christus, 
 
Als God weet wat we nodig hebben en wat goed voor ons is, waarom dan toch bidden tot 
God? Het is een vraag die bij sommige mensen opkomt.  
Op de eerste plaats is bidden meer dan alleen maar vragen, maar God wil toch dat we in 
contact met Hem treden en onze noden en wensen aan Hem kenbaar maken. Vraagt en u 
zal gegeven worden, klopt en er wordt opengedaan.  
Vanzelfsprekend is bidden ook God danken, loven en eren. Mensen die God veel danken, 
zullen ook meer van God krijgen want God houdt van dankbare mensen.  
Een andere reden waarom bidden tot de christelijke levensstijl behoort, is dat Jezus zelf in 
verschillende situaties van zijn leven tot God zijn Vader heeft gebeden. Voor de noden van 
de mensen die honger hadden, bad Jezus en het wonder van de broodvermenigvuldiging 
realiseerde zich. In de hof van Olijven bad Jezus om kracht om het kruis en het lijden te 
kunnen dragen. Voor de eenvoudige gelovigen dankte Jezus God, omdat God zich 
openbaart aan kinderen en eenvoudigen van hart en zich verborgen houdt voor de 
hoogmoedigen en de wijzen van deze wereld.  
 
Wat is bidden nog meer? 
Bidden is ook ten beste spreken voor andere mensen, zoals Abraham doet in de eerste 
lezing, opdat mensen beschermd mogen worden of tot bekering komen. Zo heeft Jezus 
ook gebeden voor de eenheid in de kerk en voor zijn leerlingen, opdat zij een zouden zijn 
in het geloof. De leerlingen hebben gezien wat een vreugde, een kracht en een uitstraling 
er van Jezus’ gebed uitgaat. Daarom vragen ze Hem: Heer, leer ons bidden. En dan geeft 
Jezus het mooiste gebed dat er is om te bidden, het Onze Vader. Opmerkelijk is dat het 
gebed niet begint met mijn vader maar met Onze Vader; we zijn dus als christenen met 
elkaar verbonden omdat we kinderen van een en dezelfde God en Vader zijn.  
 
Bidden vraagt oefening en volharding. Naarmate je het meer doet, zul je ook meer het 
effect ervan inzien op jouw leven en dat van anderen. De ene keer word je meteen 
verhoord, bijv. als je tot de H. Antonius bidt om een verloren voorwerp terug te vinden. Een 
andere keer is er meer gebed nodig om verhoring te verkrijgen, bijv. voor de genezing van 
een zieke of de bekering van een familielid.  
Hoe je het wendt of keert, bidden verandert je leven. Je groeit in vertrouwen in God en je 
leert om God meer te betrekken bij alles wat je meemaakt in je leven. Niet een eigen rijkje 
opbouwen maar dat Gods Rijk van liefde mag komen en dat Gods wil gedaan mag worden 
in het leven van mensen, is de kern van het Onze Vader.  
Als je het Onze Vader bidt en het verder tot je hart laat doordringen, dan vraag je in feite 
dat de mens deel mag hebben aan de liefde, de barmhartigheid en de goedheid van God. 
Dat hij beschermd mag worden tegen het kwade en mag ontvangen wat nodig is om volop 
te leven. En als we bidden: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’, dan kun je dit letterlijk 
verstaan in de vorm van eten, maar je kunt het ook spiritueel verstaan, namelijk geef ons 
de Eucharistie, opdat onze ziel volop kan genieten van het goddelijke leven en de 
goddelijke liefde. We mogen niet vergeten dat de mens lichaam en ziel is. Zowel voor ons 
lichaam als voor onze ziel dienen we zorg en aandacht te hebben.  
 
Hoeveel tijd aan het gebed besteden ? 
De H. Franciscus van Sales heeft daar een mooi boekje over geschreven met als titel Het 
devote leven. Daarin zegt hij dat eenieder tijd dient vrij te maken overeenkomstig zijn 
roeping. Iemand die in het klooster zit, heeft meer tijd om te bidden dan iemand die volop 



in de samenleving actief is. Iedereen heeft een verschillende verantwoordelijkheid in het 
leven om meer of minder tijd te besteden aan het spirituele leven. Een ding mogen we niet 
vergeten, namelijk dat de tijd die wij besteden aan God en aan het gebed, nooit verloren 
tijd is. Integendeel, het komt ons dagelijks leven ten goede want door het gebed worden 
we beter geleid door de H. Geest.  
 
Als we het hebben over bidden, dan kan ik het niet nalaten de grote waarde van de 
rozenkrans te benadrukken. Het is een mooi meditatief gebed met de overwegingen van 
de geheimen van het leven van Jezus en Maria. Als onze hemelse moeder wil de H. 
Maagd Maria immers niets liever dan naar Jezus wijzen, die centraal dient te staan in ons 
leven. Door de rozenkrans samen te bidden ontvang je niet alleen bescherming van Maria 
maar ook ontstaat er een diepere band tussen christenen.  
 
Doorheen de geschiedenis van de kerk heeft de rozenkrans al vele malen zijn waarde 
bewezen. Ik wil u hier een heel opmerkelijk verhaal over vertellen. 
 
De macht van de rozenkrans 
 
Toen in 1945 een atoombom op Hiroshima terechtkwam, woonden de jezuïeten heel dicht 
bij de plaats van de ontploffing, amper een paar honderd meter daarvandaan. Het huis van 
de jezuïeten en de pastorie bleven wonderbaarlijk genoeg ongeschonden, terwijl alles 
binnen een straal van 1,5 km met de grond gelijk was gemaakt. 
In 1978 waren alle jezuïeten die er in '45 verbleven, nog in leven. Pater Schiffer vertelde 
dat 200 wetenschapsmensen al verscheidene jaren bezig waren met een onderzoek om 
wetenschappelijk vast te stellen waarom beide huizen te midden van de totale verwoesting 
gespaard waren gebleven. 
Pater Schiffer zelf gaf hier het antwoord op toen hij zei: "In ons huis was er maar één 
verschil met de omgeving, wij hadden er elke dag de rozenkrans gebeden." 
 
Broeders en zusters in Christus, 
Bidden is enerzijds een genadegave van de H. Geest, anderzijds is het ook een opgave 
om er tijd voor vrij te maken. Als we God tijd en ruimte geven om met ons in gesprek te 
komen, dan openen wij ons hart voor Hem en kan zijn Rijk in onze harten groeien. Amen. 


