Preek van 15 december 2019 Marc Massaer
EMMANUEL, GOD MET ONS

Het initiatief om een nieuwe omroep op te richten met als naam Ongehoord Nederland, is
een signaal dat steeds meer mensen het gevoel krijgen dat ze door de linkse media
gedwongen worden in een bepaalde richting te denken, het zogenaamde politiek correcte
denken. Het is goed dat mensen kritisch blijven ten opzichte van alles wat ze horen en
zien en de media erop beoordelen of deze wel echt objectief de waarheid weergeven.
Daarom is het goed ook eens alternatieve nieuwsbronnen te raadplegen om een andere
visie te horen en dan zelf je conclusies te trekken.

Vandaag in het evangelie stelt Johannes ook een kritische vraag aan Jezus: Zijt Gij de
komende of hebben wij iemand anders te verwachten? De advent is een genadevolle tijd
om kritisch vragen stellen aan onszelf, aan het geloof in Jezus en aan wat er zich allemaal
in de wereld afspeelt. Durven wij een roepende in de woestijn te zijn, zoals Johannes de
Doper, die opkwam voor de waarheid van het geloof? Of lopen wij mee met de grote
massa?

Door zijn verkondiging van de waarheid aan Herodes, die in zonde leefde met een andere
vrouw, was Johannes in de gevangenis terechtgekomen. In de gevangenis begon
Johannes na te denken en kreeg hij twijfels, omdat Jezus niet handelde volgens de
verwachtingen die Johannes had over de Messias. Hij had te vlug de dag van het laatste
oordeel verwacht. In plaats van een oordelende God ziet hij dat Jezus zonden vergeeft en
eet met zondaars en tollenaars.

Als het lijden het leven binnenkomt, het kwade je treft of als het leven anders loopt dan je
had gedroomd, kunnen twijfels je doen wankelen en vraag je jezelf af: "Waarom laat God
dit allemaal gebeuren?” Bij ouders komen vragen en twijfels op als ze kinderen andere
wegen zien gaan dan ze verwacht hadden. Als plotseling in je eigen familie geliefden ziek
worden, dan word je heen en weer geschud in je geloof. Als volgelingen van Jezus de
crisis in de kerk zien, dan kunnen ze zich afvragen: waarom duurt deze crisis zo lang en
wanneer komt er een einde aan? Sommigen gaan zo ver in hun twijfels, overweldigd als
ze zijn door alle ellende en het kwade, dat ze niet meer geloven in het goede en beweren
dat God niet bestaat.

"Kijk naar het goede dat er ondanks alles toch nog gebeurt", geeft Jezus als antwoord aan
Johannes. Lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, dat zijn de tekenen van
hoop die de profeet Jesaja heeft voorspeld. Daarin kun je Mij als de Messias herkennen.
Blijven geloven in Jezus Christus als de Redder van de wereld is geloven dat het goede
sterker is dan het kwade. Het is geloven in de kracht van het gebed, geloven dat er met
Kerstmis een wonder gebeurt. Mensen die doof, blind en verlamd waren door de zonde,
opent Christus de ogen en Hij laat hun het goede nieuws horen van zijn overwinning op de
zonde. Jezus is de zachtmoedige van hart, die de smeulende vlaspit niet dooft. Zoals
Jezus Johannes uitnodigt tot geloof, zo zegt Hij ook tot ons: "Kom, heb vertrouwen in Mij
of: vertrouw op Mij, geloof in de Kerk." De verkondiging van de Kerk is er niet om onze
vrijheid te beperken maar om de ware vrijheid van de kinderen van God te verwerven.
Door Jezus' liefde te ontvangen en te vermijden wat afbreuk doet aan die liefde, krijg je de
ware vrijheid.

Daar waar mensen voor elkaar zorgen, elkaar helpen en geloven in God mogen we iets
zien van de doorbraak van het Rijk Gods en kunnen wij ons aansluiten bij de jubelzang
van de derde zondag: Verheugt u in de Heer te allen tijde, want Hij is nabij! De Heer doet
de steppe en de woestijn weer bloeien en jubelen. De Heer wil laten zien dat door zijn



liefde geen enkele situatie hopeloos is; Hij is een reddende God voor iedereen. Over de
grote wonderdaden die God doet in het leven van mensen, kun je niet genoeg spreken.
God laat ons niet alleen maar is bezorgd voor ons mensen en wil ons helpen en genezen,
lichamelijk en spiritueel. Afgelopen weekend was ik in Lourdes, waar Maria is verschenen
en een bron deed ontstaan. Vele wonderbaarlijke genezingen heeft dit water uit de bron
van Lourdes reeds gedaan. In 2015 is een Amerikaanse dokter, Bob Springer, op
onverklaarbare wijze genezen van leverkanker, nadat hij was ondergedompeld in
Lourdeswater.

Broeders en zusters in Christus,

Dat God mens wordt omwille van ons, daar kunnen wij Hem niet genoeg voor danken.
Emmanuel, God met ons, wordt Jezus genoemd. Midden onder ons heeft Hij zijn woning
opgeslagen; wij zijn zijn volk en Hij is onze God.

Opnieuw wil God de dag van het laatste oordeel uitstellen en het Kerstmis laten worden in
onze tijd; hij verlengt de tijd van zijn barmhartigheid. De Heer klopt op de deur van ons
hart. Als wij voor hem opendoen, dan schenkt hij ons zijn vrede en vreugde van Kerstmis,
die niemand of niets ter wereld kan schenken.

AMEN.



