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BLIND BEDELENDE BARTIMEUS 
 
Die blinde bedelaar langs de weg van Jericho naar Jeruzalem zat niet alleen lángs de weg, 
maar ook ín de weg! De samenleving beschouwde hem als verloren, als een last. Voor 
zonden gestraft moest hij, als blinde, bedelend zijn bestaan verdienen. Want in de ogen van 
God én van het volk verdiende hij niet beter - dacht en geloofde men. 
 
Maar langs die weg van uitsluiting en vernedering kwam ook Jezus. En Hij wordt door blinde 
Bartimeüs ‘gezien’ met de ogen van het hart. Bartimeüs ziet in Jezus de langverwachte 
Messias, de Redder, de Zoon van David! Hij erkent blindelings de zending die Jezus van zijn 
hemelse Vader ontvangen heeft. Hieruit spreekt een groot geloof en een rotsvast 
vertrouwen. 
Jezus op zijn beurt roept Bartimeüs bij zich en geeft hém een zending. Ziende in het licht 
van het geloof en ziende met het licht in zijn genezen ogen wordt Bartimeüs voortaan een 
volgeling van Jezus.  
 
De weg die Jezus gaat, wordt ook zijn weg. Beter nog, Bartimeüs vervolgt die weg, want hij 
was al op de weg van Jezus, de weg van vernedering: de weg naar Jeruzalem, waar Jezus’ 
zending zijn hoogtepunt zou vinden op de Calvarieberg aan het kruis. 
 
Dáár vindt de uiteindelijke genezing plaats. Daar wordt eens en voorgoed de mens met God 
verzoend én begint door de verduistering heen ook het licht van de verrijzenis te dagen.  
Op de derde dag klinkt dan het woord: STA OP! Zoals Jezus Bartimeüs doet opstaan uit zijn 
duisternis en weer nieuwe levenskansen geeft, zo zal de hemelse Vader ook spreken tot zijn 
Zoon, STA OP! En ook Hij zal de donkere macht van de dood inruilen voor het leven. 
 
In die zin is dit evangelieverhaal zowel een verhaal van roeping als van verrijzenis, en die 
twee zijn nauw verbonden. Geroepen zijn door God betekent tot op de dag van vandaag 
dat je getuigenis aflegt van de Verrijzenis en het leven in Jezus Christus. In die zin moeten 
wij allen blindelings vertrouwen op de kracht die uitgaat van ons geloof. Het is geloof dat 
redt en leven geeft. Geloof dat blindelings zien doet. Geloof dat doet opstaan! 
 
Het mag gezegd zijn dat dit dé kern is waarover het hier gaat. Het belang ervan wordt 
onderstreept door het feit dat 2000 jaar na dit gebeuren de naam van die onbekende, 
ongeziene, blinde bedelaar langs de weg van Jericho nog altijd bekend is: Bartimeüs. 
De zoon van Timeüs die niet werd erkend, is nu bekend over heel de wereld als een van die 
velen die Jezus volgden en nog altijd volgen op zijn weg. 
 
Amen. 
 


