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VERWACHTINGSVOL WACHTEN MET MARIA

Het hele leven van Jezus, van begin tot eind, is als het ware omkranst door de aanwezigheid
van vrouwen, in het bijzonder Maria. Op deze vierde zondag van de advent horen wij hoe
de moeder van de Heer een ontmoeting heeft met Elisabeth, de moeder van Johannes de
Doper, die de voorloper van de Heer is... Omgeven door deze kleine, gewone maar gelovig
sterke vrouwen zullen die twee jongens elkaar naar gevoel begroeten. Van vreugde begint
Johannes te trappen in de buik van zijn hoogzwangere moeder.

Op het eind van Jezus’ leven zullen het ook Maria en de vrouwen bij haar zijn die samen
met die andere Johannes, de beminde leerling, bij Jezus staan wanneer Hij zijn leven
teruglegt in de handen van zijn Vader. Dan is er geen vreugdekreet te horen maar het
snikken van stil en intens verdriet.

Het is geen wonder dat de Kerkgemeenschap zo’n grote rol aan Maria geeft. Als moeder is
zij degene die altijd present is waar Jezus zich zien laat. Zij is ook degene die altijd thuis
geeft, wanneer iemand om hulp verlegen zit. Zo gaat ze naar het huis van Elisabeth en
Zacharias om een handje toe te steken en te delen in hun vreugde vanwege die
onverwachte zwangerschap op latere leeftijd. Tevens is zij degene die met de apostelen
thuisblijft en deelt in hun verdriet na de dood van Jezus. En ze is daar wanneer de vreugde
van de verrijzenis volkomen wordt door de komst van de H. Geest, de Helper.

Wij kunnen het leven van Jezus niet loszien van het leven van Maria. Moeder en zoon zijn
met elkaar verbonden. In die zin wordt de levensdraad, de bloedband - in tegenstelling tot
de navelstreng - nooit doorgeknipt. En omdat wij ons door het doopsel kind weten van God
de Vader en dus op geestelijke wijze broer of zus zijn van Jezus, mogen wij Maria ook tot
onze moeder weten. De band met haar is dan ook zeer sterk; daarvan getuigen de
ontelbaar vele kaarsjes die ter ere van haar elke dag branden.

Maria heeft ons Jezus, ‘de man van vrede’, gegeven en daarom is zij ook koningin van
vrede. Op deze laatste adventszondag kijken we uit, verbonden met haar, naar de komst
van Jezus. De tijd van verwachtingsvol wachten is bijna voorbij. Nog even en dan neemt Hij
de macht in handen en zal er vrede en veiligheid zijn.

Advent is dus niet alleen een terugblik op wat ooit was, op een ver verleden en lang
vervlogen dagen..., maar ook een blik werpen op de toekomst, op het Koninkrijk Gods, op
de wederkomst van Christus in deze wereld. Ook dan zal Maria present zijn en ons
begeleiden en beschermen met haar moederlijke zorg en vreugde.

Amen.



