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MARIA GEEFT ALTIJD THUIS… 

Op dit feest van Maria's tenhemelopneming kijken we blij en dankbaar op naar 
ons aller moeder Maria. Maar in opkijken schuilt een gevaar: je kan zó opkijken 
naar iemand dat je een idool van hem maakt, een soort afgod. En je kan zó 
opkijken naar iemand, dat je jezelf geen cent meer waard vindt. We kunnen van 
Maria een karikatuur maken, iets wat ze niet is of was… Maria is geen godheid 
maar is wel moeder van God; uit haar is Jezus, Gods Zoon, geboren. Maria heeft 
net als wij het heil van Christus moeten ontvangen… Ze heeft alles meegemaakt 
wat een moeder meemaken kan. Ze was geen supermens. Ze was een 
doodgewone vrouw die haar plicht deed en die liefde, geloof en trouw voorop 
stelde in haar leven. Juist daarom werd ze ten hemel opgenomen, als een 
voorbeeld voor ons allen. Vanuit de hemel wil ze ons nu helpen… 

Dat ze helpt, weten we en voelen we aan. Of je nu jong bent of oud, kerkelijk of 
onkerkelijk, we steken als we  ergens mee zitten, bijna allemaal een kaarsje aan 
bij Maria. Een examen of opgaan voor je rijbewijs…, een kaarsje bij Maria. Wat 
doen we terwijl oma op de operatietafel ligt? Als een vriend vecht voor zijn 
leven? Dan bidden we stillekes: ‘Weesgegroet, Maria...' Wat doe je als je 
wakker ligt van de zorgen om een kind dat nog niet thuisgekomen is van het 
avondje, of beter het nachtje? “Weesgegroet Maria…' Wat doen we als we iets 
willen vragen aan God; ‘Wees gegroet Maria…’ en bij de geboorte en doop van 
een kindje: ‘Wees gegroet Maria’ Wanneer iemand sterft: ‘Wees gegroet 
Maria…’ Honderden kaarsjes worden elke dag weer opgestoken bij haar 
beeltenis…We vertrouwen op haar! 

We zien Maria een beetje als onze gelijke, als lotsverbondene. Oorzaak van onze 
blijdschap, troosteres van de bedroefden, hulp van alle christenen, heil van de 
zieken, toevlucht van de zondaars, koningin van het gezin, koningin van de 
vrede… Maria is zo’n beetje het medicijn tegen al wat kwaad is en ons schaden 
kan. Haar naam uitspreken, schept in ons rust en zekerheid, geeft geluk en vrede 
in het hart. Zo is Maria ons lief geworden.  

Wat is zo bijzonder aan haar? Eigenlijk niets, want ze was het eenvoudigste 
meisje in dat kleine, onooglijke dorpje Nazareth, ver van hier… Maar ze was er 
altijd op de juiste plaats en tijd! Maria stond klaar, toen God haar nodig had om 
moeder van zijn Zoon te worden. Maria was aanwezig op de bruiloft van Kana, 
toen Jezus zijn eerste tekenen deed onder de mensen. Ze ging Hem overal 
achterna en liet Hem nooit in de steek, zelfs niet toen Hij zijn leven gaf op het 
kruis. Maria was bij de apostelen toen ze door Gods Geest werden gezonden.  
Nu is ze in de hemel en is er altijd voor ons! Nooit kloppen we tevergeefs bij 
haar aan. Ze geeft altijd thuis, is altijd bereid om op te vangen, te troosten of te 
delen in onze vreugde. Maria brengt voor ons de hemel dichterbij… 


