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HERDER EN HOND 
 
Wat is een goede herder, of pastor? Iemand die achter zijn schapen aanloopt 
zonder ze aan te sturen, die hen naar de mond praat en alles maar goed en mooi 
vindt? Of iemand die ze met alle middelen bij elkaar houdt en niet meer luistert 
naar hun ‘geblaat’ dat oproept om eigen wegen te zoeken? Een echte goede 
herder zal van beide wel iets weghebben. 
In elk geval is een goede herder bezig met het welzijn van wie aan hem is 
toevertrouwd. Voorop staat dat hij dit niet doet voor financiële zekerheid of 
economisch gewin! Want dan laat je jezelf letterlijk ‘inhuren’. Je wordt er niet 
groter of beter van… 
 
Mijn eigen ervaring als pastor is dat je veel moet lijden omwille van degenen 
voor wie je verantwoordelijk bent. Pastor zijn is mooi, maar vaak ook afzien. Je 
moet jezelf helemaal geven; niet een beetje of op bepaalde uren en dagen, neen, 
helemaal. 
Ik moet er soms om lachen… Als ik op maandagavond mijn zogenaamde 38-
urige werkweek begin, dan zit die er meestal op donderdagavond al op… Voor 
de rest doe ik hier vrijwilligerswerk…  
Soms weegt dat maar er is ook voldoening. 
 
Weet u waar Jezus niet over spreekt? Dat is over de hond van de herder. Een 
herdershond hoort toch ook bij de schapen? Het is er een die helpt en trouw 
opkomt voor zijn baasje. In heb het natuurlijk niet over Nanou, mijn flatcoated 
retriever, maar over al die mensen die mij in mijn pastorale werk en herderlijke 
taak steunen. Zij die mij trouw verdedigen wanneer er aanvallen zijn van wolven 
die niets liever doen dan de kudde uiteendrijven door laster en roddel. 
 
Een parochie is ook niet vanzelf één grote kudde. Er zijn verschillende soorten 
schapen, sommige oorspronkelijk van een andere kudde… Er zijn er die gaan en 
er zijn er die erbij komen, sterven of geboren worden. Dat alles vraagt een 
constante investering in tijd en aandacht. 
 
Laten we daarom bidden dat het ons nooit ontbreken mag aan priesters die deze 
taak zo goed en trouw mogelijk willen vervullen, maar laten we ook bidden om 
trouwe medewerkers en -werksters die hen nabij zijn en oprecht helpen. 
Gods volk is te mooi en te kostbaar om overgelaten te worden aan het lot, aan 
huurlingen of wolven… 


