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OVERAL WAAR WIJ ONS HART LATEN SPREKEN 

Eigenlijk is Pinksteren een beetje Pasen, een feest van opstanding. 
Met Pinksteren staan de apostelen op uit hun verdriet om de vroege, 
onverdiende dood van Jezus. Gaandeweg hebben ze er vrede mee gekregen dat 
Hij er niet meer is. “Hij kwam in hun midden staan en zei: Vrede zij u.” 

Ze staan op en gaan naar buiten om te vertellen wie Hij was, waar Hij een hekel 
aan had, maar vooral wie hem ter harte gingen… 

Ze stonden op en gingen de straat in om te vertellen over zijn woorden en zijn 
waarden. 

En, vertelt het evangelie: ze werden verstaan, iedereen verstond de ander… 

Kan dat? Kunnen wij dat? Ja dat kan! 

In onze eigen gemeente Hilvarenbeek wonen 76 verschillende nationaliteiten en 
worden allerlei talen gesproken. Om elkaar te verstaan hoef je geen talencursus 
te volgen. Want als we ons hart laten spreken wordt dat wereldwijd verstaan. Je 
kunt veel tegenhouden bij de grens, maar niet het waaien van de wind en niet het 
waaien van de goede, de Heilige Geest. Die Geest waait dus hier en overal, als 
wij en waar wij ons hart laten spreken… 


