Preek voor kinderen kerstavond 20%6ven Barberien
GEBROKEN EN TOCH WELKOM

Jongens en meisjes, beste allemaal,

Zoals heel veel mensen heb ik thuis een kerststdaarin staat ook een kameel.
Nu is een paar jaar geleden die kameel gevallenirede pootjes gebroken. Dat
mooie beeldje, ... eigenlijk helemaal stuk...

Want zeg nu zelf: een kameel met gebroken poterkath toch nooit helemaal
uit het Oosten gekomen zijn, bepakt en gezakt pwdten van die drie koningen
op zijn rug?

Eigenlijk kan ik hem beter ik de vuilnisbak doere Kapotte kameel, en toch
kan ik dat niet...

Jezus is geboren, dat vieren we nu met kerst, dezars heeft heel zijn leven
lang gezorgd voor mensen die gebroken waren. fe&en, kreupelen, blinden
maar ook verdrietige mensen. Mannen en vrouwegehekt gingen onder
schuldgevoelens, en kleine kinderen werden doarsJeggetild en in het
midden van de kring gezet...

Heel in het begin van zijn leven, bij de stal, wedereen welkom, herders en
koningen, mensen, dieren en engelen... Dus ik denketakreupele kameel
ook welkom was bij Jezus. Hij sloot niemand buitei)!gaf iedereen een kans
én heette iedereen welkom.

Kijk eens naar het stalletje hier in de kerk: hatlje in de kribbe steekt niet één
handje uit naar die kant of naar die kant; hetksteeee handjes uit naar beide
kanten, naar iedereen, zonder onderscheid. Daaekunij van leren!

Jezus kijkt ook niet naar links of rechts, maarkiJlt ons recht in de ogen...

Hij kijkt jou en mij aan alsof Hij zeggen wil: “Zdk doe het voor en nu is het
aan jou; doe jij Mij maar na.”

Stel je eens voor dat alle mensen, overal ter denmedt Kerstmis eens gingen
doen als Jezus... Dan was er werkelijk overal vrBldemand zou dan nog
uitgesloten zijn en niemand meer boos op een andéooi toch??

Maar misschien is deze kerstwens te veel gevraaggizus kijkt nog altijd
vanuit zijn kribbe... en zegt: “Zeg, wil jij toch eeproberen te doen zoals 1k?”

Zo wordt het zeker voor jou en alle mensen om gnteen Zalig Kerstfeest en
een liefdevol 2017.



