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CHRISTUS KONING, KONING ALS EEN HERDER… 

Anders dan de koningen, de machthebbers, van deze wereld gaat het koningschap van die 
Man van Nazareth niet gepaard met pracht en praal, maar het wordt getekend door eenvoud: 
niet in een gouden koets of hoog te paard, maar op een ezeltje trok Hij de stad in. 

Anders dan de machthebbers van toen beschouwde Hij mensen niet als onderdanen waar Hij 
boven stond, maar als mensen op gelijke hoogte, naasten met wie Hij optrok. 

Anders dan de groten der aarde gebuikte Hij nooit geweld; ongewapend ging Hij naar mensen 
toe en ontwapenend ging Hij met hen om. Liefde was zijn enige wapen. 

Geen koning wilde Hij zijn, geen leider zoals Pontius Pilatus, die geen vuile handen wilde 
maken door partij te kiezen. Pilatus dacht aan zijn eigen hachie, wilde zichzelf redden en 
leverde Jezus uit aan de willekeur van het volk. 

Jezus was geen koning die zijn grenzen verdedigde of muren bouwde tussen mensen. Hij 
bouwde liever bruggen tussen mensen… en saamhorigheid hield voor Hem niet op bij de 
grens van eigen volk of eigen soort. 

Terecht zegt Hij: “Koning ben Ik, maar mijn koningschap, mijn rijk is niet van deze wereld.” 

Over enkele weken vieren en gedenken we de geboorte van dat vluchtelingenkind van toen, 
dat later door mensen om Hem heen Koning genoemd wordt. 

Niet voor niks vertelt Lucas nog later - de evangelist met Kerstmis - dat Hij nakomeling is van 
David, de koning over wie men tot in Jezus' dagen met groot respect en liefde sprak. David 
leefde in de gedachten en gesprekken onder het volk voort als een voorbeeldig koning; hij was 
geliefd, omdat Hij geen dwingeland was. Van oorsprong was hij een herder met oog voor zijn 
kudde. En Hij bleef dat, Hij werd nooit een hardvochtig heerser. 

In het spoor van David groeide Jezus uit als een koning, die als een herder mensen bijeen 
wilde brengen; een koning die niet gediend wilde worden, maar anderen wilde dienen… 

Als wij dat ook doen: dienen in plaats van gediend willen worden, dan horen we misschien de 
mensen al denken: ja maar, als je zo doet, dan ben je niet van deze wereld… 

“Dat klopt”, zegt Jezus. 

Maar toch: … waar mensen niet eerst en vooral zichzelf willen redden, maar opkomen voor 
wie zichzelf niet kunnen redden, daar komt het rijk van Christus Koning dichterbij; daar 
wordt deze wereld Zijn wereld en zo: Gods koninkrijk… 


