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EEN HAND OP HOOFD EN SCHOUDERS 

Beste jongens en meisjes, 

Misschien kennen jullie de uitdrukking 'alle goeie dingen in drieën'. In elk geval kun je dat ook 
zeggen van je lidmaatschap van de kerk, van de kring van mensen die geloven in de goede 
boodschap van Jezus. 

De eerste stap is voor de meesten van jullie alweer zo'n 11 jaar geleden, toen je gedoopt werd. Je 
kwam toen niet de kerk binnengestapt, maar je werd gedragen. Of misschien lag je in de 
kinderwagen of Maxi-Cosi. Je kunt je daar ook niets meer van herinneren, want je was nog een baby. 
Die eerste stap, die heb je niet zelf gezet, dat deden je ouders voor je. Zíj vonden het de moeite 
waard je kennis te laten maken met het katholieke geloof. En zij wilden vooral God bedanken voor je 
komst en Hem vragen om zijn zegen en bescherming. 

Acht jaar later volgde stap twee. Toen kwam je zelf de kerk binnengewandeld, goed gehumeurd, 
feestelijk gekleed, en... waarschijnlijk aan de hand van papa en mama, want je zat nog maar in groep 
vier. Je deed toen je Eerste Communie. Voor het eerst van je leven mocht je óók mee naar voren bij 
het hostie uitdelen! En je voelde toen heel duidelijk dat je er nog méér bij ging horen, bij die kerk 
van Christus. 

Vandaag zetten jullie de derde stap. Je wordt niet meer gedragen. Je past allang niet meer in een 
kinderwagen. En al kan het nog steeds heel fijn zijn, je zult echt niet altijd meer aan het handje van 
papa of mama lopen. Want je zit in groep acht. Je bent volwassen aan het worden. Het komende jaar 
ga je dat nog veel meer voelen, als je straks de basisschool vaarwel zegt en naar de middelbare 
school gaat. Je gaat steeds meer nadenken over je toekomst, over wat je wilt worden en hoe je dat 
kunt bereiken. 

Zo hebben jullie de afgelopen maanden óók nagedacht over jullie geloof. Je bent niet enkel door je 
ouders gestuurd naar de vormselvoorbereiding en naar deze viering; het is nu ook echt jullie eígen 
keuze! En daarmee ben je vanaf vandaag volledig lid van de kerk. Dat is zeker een feestje waard! 

Jongens en meisjes, nogmaals... vandaag is het een feestelijke dag voor jullie. We vieren hem in 
blijdschap. We zijn blij dat Jezus jullie zijn geest schenkt! Geen slechte geest van haat, afgunst en 
wantrouwen, maar een goede, heilige geest van barmhartigheid, liefde en verdraagzaamheid. Een 
geest van warmte en verbondenheid. Een geest die heel maakt en geneest. Een geest die je doet 
beseffen dat God je wil helpen bij de vele keuzes die je zult maken in het leven. 

Besef dat de toekomst van deze wereld mede in jullie handen ligt. Wees vooral niet bang je daarvoor 
in te zetten: om mensen nabij te zijn voor wie de wereld dreigt in te storten. 

Jullie hoeven het niet alleen te doen, jullie mogen je gesterkt weten door mensen én door God. 
Daarom worden jullie gezalfd met chrisma en krijgen jullie de handen opgelegd. Een hand op je 
hoofd van mij en handen op je schouders van je ouders. Zij staan achter jullie en wensen jullie een 
voorspoedige, gelukkige levensweg toe. Van harte proficiat met jullie Vormsel! 


