Preek van 31 december 208beven Barberien
IN HARMONIE

't Is voor ons als parochiegemeenschap altijd veeergrote vreugde hier in de kerk het oude
jaar te kunnen afsluiten met de klanken van onzendaie St. Willibrordus. Feestelijke
muziek om 2015 uit te blazen!

Elk jaar opnieuw maken we de balans op van wallemaal gebeurd is: heel wat mooie
dingen en vast ook wel enkele minder mooie zakdleeA jouw persoonlijke ervaringen
bepalen of jij 2015 kunt beschouwen als een goextofslecht jaar. Jij alleen voelt aan of
positieve en negatieve dingen in evenwicht, in fwarie zijn geweest.

Als je samen muziek maakt, is dit anders. Daar leepalle leden samen of het geheel
harmonieus Klinkt. Alleen als je jouw partij eclaly speelt, ben jij een dissonant in het
orkest... Dan verstoor je als individu de harmonie.

Beste allemaal, als ge de balans opmaakt vandasss, #an mild. Mild voor de wereld, voor
de mensen om je heen én voor jezelf. Oordeel mieaitd of te negatief. Tracht uit te gaan
van wat goed is, van wat je mooi vindt. Probeelessen te trekken uit het verleden en jezelf
én de ander de kans te geven om te groeien. Grhereje alleen maar als je daarvoor de
ruimte krijgt. Gun jezelf en de ander die ruimte aijheid.

2016 kan alleen maar goed van start gaan straksajeatiat met zijn allen willen. Goede
voornemens hoeven niet allemaal in praktijk gebrgelworden, maar ze moeten er wel zijn.
De wil om er iets goeds van te maken, staat afja het begin van elk groot of klein project.
Die wil is de drijfveer, de aanzet, om ook werketipt actie over te gaan en iets moois tot
stand te brengen.

Wie de partituur van een groot muziekstuk in harktggt, moet eerst samen met anderen de
goede wil hebben eraan te beginnen. Na veel regseéih oefenen komt er een mooie,
harmonische uitvoering tot stand. Dan pas klinkemfdonderlijke partijen als één geheel. Zo
is het ook in het leven: als de goede wil er magkomt de rest vaak bijna vanzelf.

Ik wens u en allen die u lief zijn, een gezegentic2de.



