
Preek van 24 december 2015  Gust Jansen 
“WAAR ZIJN DIE ENGELTJES?” 

De verkiezing van de nieuwe K3 ligt nog maar net achter ons en ik denk dat bijna iedereen daarvan wel iets 
heeft meegekregen. Ik wel in ieder geval! Het was spannend en ondertussen kregen we van Marthe, Hanne 
en Klaasje en al die anderen die gezellige liedjes te horen als Oma’s aan de Top, Ret Tet Tet, en Alle kleuren 
van de regenboog. 

Eén van de meest aanstekelijke liedjes van K3 vond ik: Waar zijn die engeltjes? Misschien had het wel te 
maken met de weken waarin die zoektocht plaatsvond: de advent. Dat is zo’n tijd waarin we op zoek zijn 
naar engeltjes, naar engelen van mensen, mensen die door hun zeggen en doen anderen - groot en klein - blij 
maken en zó boodschappers zijn van vrede en hoop. 

Al met al was die verkiezing van K3 een hele zoektocht… 
Kerstmis vieren vandaag de dag is ook een zoektocht. Waarom en waarover ging het ook alweer? Je zou het 
bijna vergeten. 

Overal zijn er volop lichtjes, mooie versieringen, kerstshows en –concerten; prachtig versierde bomen en 
kerstmannen. Er klinken mooie liedjes, die je door het jaar anders niet hoort, en op school zingen we over 
een Vrolijk kerstfeest, Jingle bells en Twinkle stars… Waarom vieren we ook alweer Kerstmis, waarom 
maken we er een Feest van? 

Jullie, jongens en meisjes, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s of wie je ook bent: jullie weten het eigenlijk 
wel; daarom zijn jullie vanavond - dat doe je normaal gesproken niet - van huis gegaan en naar hier 
gekomen, om met elkaar te zingen over en te luisteren naar dat oude, eigenlijk al bekende geboorteverhaal. 
We zijn allemaal hier samengekomen, rond dat Kindje in de stal. 

Ik had het over een zoektocht… Ons zoeken gaat nog verder… Wie is Jezus eigenlijk, wiens geboorte, 
wiens verjaardag we deze dagen vieren? De Zoon van Maria en Jozef natuurlijk; dat weten we wel. Is 
daarmee alles gezegd? 

Heb je wel eens van God gehoord? Je ziet of hoort Hem eigenlijk nooit; dat is wel eens lastig. Je zou kunnen 
zeggen: God had daarvan zelf ook last. Daarom heeft Hij van zich willen laten horen en zich willen laten 
zien, door geboren te worden als een kindje, ‘als dat Kind van Bethlehem, Jezus’. In dat pasgeboren Kindje 
in een stal kunnen wij God leren kennen. En wanneer dat Kindje groter wordt, leert Híj ons - als Jezus, de 
Man van Nazareth - hoe wíj, ménsen, moeten leven en hoe ook wij elkaar gelukkiger kunnen maken, zoals 
God het bedoeld heeft. 

En dat kúnnen wij door het weer goed te maken, wanneer we ruzie hebben; door te luisteren naar elkaar of 
door iemand eens op te zoeken of te helpen, wanneer hij of zij ziek of eenzaam is, of… verzin zelf maar. 

 “Je bent een engel”, zeggen mensen dan wel eens, en dat zouden we meer moeten worden: engelen van 
mensen. Dat óok is wat dat Kindje in de stal ons - elk jaar opnieuw - wil laten ontdekken, wil vertellen. Dat 
is Zijn Boodschap aan ons, waar we steeds opnieuw in ons leven naar op zoek moeten. 

“Waar zijn die engeltjes?” 

Ik zie ze hier... en daar…, waar mensen elkáár goed doen… 

Zalig KerstFeest! 


