
Preek van 24 december 2015,  Gust Jansen 

PLAATS GENOEG IN DE STAL 

Hier staand en eens goed rondkijkend, weet ik bijna zeker dat - wie u ook bent en waar je ook 

vandaan komt - in ieder van ons eenzelfde verlangen en heimwee leeft naar licht en warmte. En dan 

zie ik - in dit zogenaamde jaar van Barmhartigheid - een kerk vol mensen van goede wil! 

Daarom: van hárte welkom, vanwaar je ook komt en wie je ook bent: je mag gezien worden. Van mij 

mag je zijn wie je bent…, want allemáal zijn we  geboetseerd naar Gods beeld…, en dus állemaal – net 

als de beelden in de stal - uit het goede hout gesneden… 

Er is vólop plaats in de herberg… voor u en u, voor jou, voor iedereen… De herberg is vol goed 

nieuws…; dat mag u niet onberoerd laten… Goed nieuws van Jesaja de profeet: “Sta op uit het 

duister, mensen, kom tevoorschijn uit het donker van de nacht, want Ik kom eraan - zegt God. Als 

een licht zal Ik over jullie opgaan, en hoe… 

Niet zijn figuur, noch kennis van zaken zullen hem máken tot een licht…, maar door zijn mededogen, 

Zijn barmhartig omgaan met mensen - wie dan ook - zal Hij worden ‘Licht van Mijn Licht’!” En zó 

hebben wij Hem ook leren kennen, die onder ons geboren werd.. 

Dát vieren wij deze avond, vannacht; maar nog veel méér: dat ook wíj opnieuw geboren kunnen 

worden, net als Hij, en dat ook wij kunnen zijn: ’Licht van Zijn licht’… 

In onze soms hárde buitenkant leeft er díep - in ieder van ons - een kléine, lieve mens, met armen 

wijd en een hart dat klopt voor een ander…Laat het naar buiten komen, breng het tot leven, wordt 

geboren net als Hij, want waarom Híj wel en wij niet; wij zijn toch ook mensen… 

Licht zijn van Zijn licht… 

Dat kun je en dat ben je, als jij het bent die een ruzie oplost. Als jij het bent die een kind kan troosten. 

Als jij het bent die een eenzame te woord kan staan. Als jij het bent die opnieuw kunt beginnen. Als 

jij het bent die kan luisteren naar een oude man of vrouw, die het verhaal van zijn of haar leven nog 

een keer kwijt wil. Als jij het bent die de hand van een stervende of iemand in nood kan vastpakken 

en kan zeggen: ik ben bij je, ik laat jou niet los… 

Licht zijn van Zijn licht, het kan… Echt waar, je kunt het…U kunt het… maar het moet gebóren 

worden, uit jou, uit U, uit mij… Het moet nog meer aan het licht komen, het moet nog groeien wat 

God in óns heeft uitgezaaid… Het kan! Het is lente in de winter!  

Een zalig en groeizaam kerstfeest!   


